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Gemeente zijn – kracht in de wereld 

 

Voordat we met het onderwerp van deze ochtend aan de slag gaan, wil ik vooraf 

wat zeggen. Het is een onderwerp dat steeds opnieuw aandacht verdient. Niet 

omdat je er nog nooit over gehoord hebt. Maar omdat we een soort natuurlijke 

neiging hebben om terug te vallen in oude patronen.  

Patronen, ook gedachtenpatronen kunnen hardnekkig zijn… 

 

Heb je weleens voorgenomen om een gewoonte te veranderen? 

Ik wil drie keer per week een uur wandelen – of ik wil minder TV kijken – of ik wil 

meer Bijbellezen – ik wil gezonder eten – vroeger naar bed, meer bewegen, 

minder snoepen, minder alcohol drinken, enz.   

Gewoontes veranderen is lastig. Dat heb je vast weleens ervaren.  

 

Als gelovigen, als kinderen van God hebben we een nieuwe identiteit gekregen, 

of beter gezegd, we hebben onze ware identiteit ontdekt: we zijn geliefde 

kinderen van God! 

Daar hebben we NIETS voor hoeven doen. 

 

Maar we leven in een wereld, in een maatschappij, die anders functioneert. In de 

wereld om ons heen, in de maatschappij worden we niet ‘om niet’ geliefd. We 

moeten eigenlijk altijd een prestatie leveren om waardering te ontvangen.  

 

In de wereld waarin wij leven geldt het principe:  

‘voor wat, hoort wat.’  
Als je goed je best doet, krijg je een schouderklopje. En als je op je werk goed 
presteert, krijg je loonsverhoging. En als je slecht presteert, dan vlieg je er uit. 

Je waarde of je beloning hangt af van je prestaties. 
 

 

En heel gemakkelijk nemen we die manier van denken mee in ons denken over 

God (en over elkaar). We denken dat God alleen van ons houdt als we het goede 

doen en van ons baalt als we het verkeerde doen.  

 

Er gaat een soort aanzuigende werking uit van de manier van denken die in onze 

maatschappij geldt. We nemen het makkelijk over. We staan ook 24/7 bloot aan 

deze invloed. 

 

Maar in Gods koninkrijk is alles anders. 

God zegt: je bent niet waardevol vanwege je prestaties, maar je bent waardevol 

om wie je bent! 
En in wezen is dat ‘de reis van ons leven’. Om te leven volgens de realiteit van 

Gods koninkrijk. En niet volgens de leugens van deze wereld.  

 

Ik heb hier vaker over gepreekt en zal dat blijven doen. Gewoon omdat we dat 

allemaal nodig hebben. Ik heb dat nodig, jij hebt dat nodig.  
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Ik wil vandaag spreken over ons doel als gemeente. Ook als gemeente hebben 

we het nodig om af en toe wakker geschud te worden. Anders vervallen we 

vanzelf in een ‘oud patroon’, een ‘ongezond patroon’.  

 

En dat ongezonde patroon heeft te maken met het denken van deze wereld. Dat 

zal je niet verbazen. Het is dezelfde ‘zwaartekracht’.  

In de Bijbel, vooral in het oude testament, worden ongezonde patronen altijd aan 

de kaak gesteld door profeten. Profeten kunnen vaak op een ongezouten, 

ongenuanceerde wijze misstanden aan de kaak stellen. Ze roepen altijd op om 

terug te keren naar God, terug te keren naar Gods oorspronkelijke roeping. 

Vandaag permitteer ik me om een beetje als profeet te spreken. Maar ik spreek 

vooral als herder…ik kan niet anders…  

Wat is onze roeping als gemeente? 

Onze roeping als gemeenschap van gelovigen. 

Onze roeping als lichaam van Christus. 

Onze roeping als een leger van liefde. 

Dit zijn allemaal Bijbelse beelden die Philip vorige week heeft toegelicht in zijn 

preek over de gemeente. 

 

Philip vertelde vorige week dat we geroepen zijn om onderweg te gaan en vrucht 

te dragen. 

 

Johannes 15 
16Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om 

op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.  

 

Vrucht dragen heeft in de Bijbel eigenlijk altijd te maken met ‘karakter’. Met de 

‘vrucht van de Heilige Geest’: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 

en goedheid, geloof,  zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22,23) 

 

Een vrucht die alleen ontstaat als gevolg van een leven samen met God. Leven 

samen met God elke dag, door hoogte- en dieptepunten. (verbonden met de 

wijnstok) 

 

Ik lees nóg twee belangrijke teksten. Ze staan bekend als ‘grote gebod’ en ‘de 

grote opdracht’. 

 

Matteus 22    (het grote gebod) 
36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, 

uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: 

heb uw naaste lief als uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat 

er in de Wet en de Profeten staat.’ 
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Matteus 28    (de grote opdracht) 
18Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel 

en op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 

hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 

heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 

van deze wereld.’ 

 

Onze roeping heeft te maken met: 

Op weg gaan / onderweg zijn om: 

-Vrucht te dragen (leven samen met God) 

-Lief te hebben  

-anderen uitnodigen om een leerling van Jezus te worden 

 

Onze roeping heeft te maken met ontvangen en doorgeven. 

Onze roeping heeft te maken met hersteld worden en herstel uitdelen. 

Gods Plan is dat door de gemeente er herstel gebracht wordt op deze aarde. 

En er is herstel nodig… 

Onze wereld snakt naar rechtvaardigheid. 

Onze wereld snakt naar vrede. 

 

De gemeente van Jezus Christus is bedoeld om een kracht in de wereld te zijn. 

En de gemeente van Jezus Christus, dat ben jij en dat ben ik. Dat zijn we samen.  

Dat zijn we vandaag, op zondag! 

En dat zijn we morgen, op maandag! Juist ook door de week. 

 

Vandaag is een moment van toerusting, voor de week die voor ons ligt. We zijn 

geroepen om wat we vandaag ontvangen, om dat te brengen naar onze plek in 

de maatschappij. Iedereen heeft een plaats in deze maatschappij. 

Jij ook! 

Als jij morgen naar de supermarkt gaat, kun jij, op jouw kleine manier, verschil 

maken. Jij kunt vriendelijk zijn tegen de kassière. Je kunt eerlijk zijn bij het 

afrekenen bij de zelfscan.  

 

Als jij morgen weer bij je bedrijf werkt. Je kunt eerlijk zaken doen. Je kunt de 

waarheid spreken. Je kunt oog hebben voor je collega’s. Er is altijd iemand die je 

kunt bemoedigen. 

 

Als je morgen op school bent. Je kunt er voor kiezen om niet te pesten. Om 

vriendelijk te zijn tegen iedereen. Misschien kun je helpen bij een ruzie of 

woordenwisseling… 

 

Misschien leef je op gespannen voet met je buren. Misschien zijn er irritaties. 

Daar kun je niet altijd wat aan doen. Maar ga niet mee op die weg naar beneden. 
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Laat je niet verleiden om mee te gaan in de logica van deze wereld: als jij rot 

doet tegen mij, mag ik rot doen tegen jou…  

Bid dat God je de kans geeft om een vredestichter te zijn. 

 

Weet je. De Heilige Geest woont in ons. Vraag God om wijsheid, in al deze 

situaties. Ben je ervan bewust dat God jou wil gebruiken om zijn liefde aan 

anderen te laten zien. 

 

De gemeente is geroepen om een zegen te zijn voor de mensen om ons heen.  

 

En als wij een zegen zijn voor anderen, dan loopt deze zaal vanzelf vol. Mensen 

gaan vanzelf vragen aan je stellen. En dan kan je vertellen over de liefde en 

goedheid van God.  

 

De gemeente als kracht in de wereld! 

 

Ik vertelde je al dat ik vandaag een beetje als een oudtestamentische profeet 

spreek. We moeten soms een beetje wakker geschud worden. 

 

Als we geen kracht in de wereld zijn, dan worden we vanzelf  als gemeente die 

een subcultuur gaat vormen. Met haar eigen gewoontes en gebruiken. We 

brengen niet langer Gods Koninkrijk naar deze wereld, maar wachten tot 

anderen onze subcultuur binnenlopen. En de afstand wordt steeds groter. Een 

buitenstaander voelt zich nooit thuis in een afgesloten subcultuur, in een 

vissenkom.  

 

In die vissenkom ontstaan vanzelf ongezonde patronen: het patroon van 

vergelijken, waarde halen uit posities. Veeleisend zijn naar elkaar. Eigenlijk 

allemaal patronen die die we terugzien bij de Farizeeërs. En ook patronen die 

Jezus bij voortduring aan de kaak stelde. 

 

Elke gemeente, ook Jefta, heeft de neiging om terug te vallen in dit patroon: het 

patroon waarin ‘de gemeente de akker’ is waarop we zaaien. Dit is omdat dit het 

patroon van deze wereld is. Bij de ‘gemeente als akker’ is succes in termen van 

aantallen en budget, faciliteiten belangrijk. Andere kerken worden beschouwd als 

concurrenten… 

 

Het behoeft geen betoog dat we niet zo’n kerk willen zijn. 

Wij willen, zoals Jezus ons voordeed, een kracht in deze wereld zijn.  

 

Niet op eigen kracht natuurlijk. Maar in de kracht van de heilige Geest. Dat 

betekent, in verbinding met God. 

 

Laten we bidden… 

(Gebed)   AMEN 


